KUNSTENAAR

'IK LAAD ME OP DOOR VEEL TE VAREN’

Met een omweg kwam Marco Kaller terug bij zijn twee grote liefdes: schilderen en boten.
En tot zijn eigen verbazing werd hij succesvol. Zo succesvol dat hij nu kan leven van zijn
schilderijen. Op bezoek bij een tevreden mens. reksrt Hannexe

IJN vader was een handige tekenaar, een reclame-

tekenaar met een reclameadviesbureau. Tegenwoordig

zou hij zich grafisch vormgever hebben genoemd. Dus,
de tekenhand was er altijd al, Ik heb de kunstacademie be-
zocht, de docentenopleiding afgerond en kwam in het onder-
wijs terecht. Maar als leraar tekenen en handvaardigheid
voelde ik me een eeuwige zittenblijver. De leerlingen gingen
aan het eind van het jaar verder en ik bleef altijd achter. Dat
vond ik heel erg. Naast mijn baan als leraar was ik decoront-
werper, Uiteindelijk ben ik met die decors voor jeugdtheater
opgehouden omdat het tijd was voor iets anders. Ik ben me
meer gaan richten op presentaties, standbouw. Maar vrij snel
kreeg ik opdrachten om kunstobjecten te maken voor het
bedrijfsleven. Toen ben ik een huis gaan bouwen en heb ik
een jaar vrij van school genomen om na te denken. s Avonds
en 's nachts ging ik aan het schilderen, want ja, ik vond het
génant om overdag zomaar te schilderen, Van schilderen kon
je toch niet leven’
‘Ik heb altijd gevaren, vroeger in een Sharpie en een Schakel
en het nautische element kwam altijd wel terug in mijn werk,
ook in mijn theaterproducties. Uit mijn abstracte schilderij-
en kwamen voorzichtig de boten te voorschijn. Mensen
zagen er al iets maritiems in, toen ik nog van niks wist. Op
het moment dat ik er een stuk of vijftien gemaakt had, heb ik
een expositie gehouden en in één weekend werden er belache-
lijk veel verkocht. Sinds die tijd schilder ik wel overdag! Dat
was 6 jaar geleden en al snel diende de vraag zich aan: wat
voor boot zou ik aanschaffen? Ik had altijd op de rivieren
gezeild, mijn vrouw altijd op zee en samen hadden we een
Schakel. Daarna kochten we een Optimist voor de kinderen
en voer ik met een kano achter ze aan om aanwijzingen te
roepen. We werden verliefd op een klassicke houten Zweeds
Neptune, een open boot met een piepklein kajuitje, net iets
groter dan een Draak. Prachtig opgeknapt. Fijn in gevaren,
maar al snel veel te klein, Wil je een klassicker met ruimt
dan wordt-ie meestal meteen ook echt groot. Weer vielen we
voor een klassiek schip, maar gebrek aan tijd en ruimte zorg-
den weer voor een wisseling. Nu hebben we een First 32.5,
de Colourfool. De spi en de spiegel heb ik b
een eigen logo. Ik laad me op door veel te varen en ik werk
00k aan boord. 1k heb altijd materiaal bij me. Geen olieverf,
maar acryl en natuurlijk ook niet mijn grootste doeken. Met
het gezin varen we toeristisch, met vrienden ga ik naar wed-
strijden en evenementen. Niks bijzonders of hoog niveau, we
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doen gewoon ons best. Door mee te doen met wedstrijden
kwam ik ook in contact met de organisatie van de 24-uurs,
waarvoor ik een zeefdruk heb gemaakt. De afbeelding stond
op hun website en geinteresseerden konden doorlinken naar
mij. Echt goedkoop is zo’n zeefdruk natuurlijk niet, ongeveer
200 euro. Het is een arbeidsintensieve techniek, maar dat

Rapsody, 30 x 40 centimeter, scheepsportret, kunstdruk op geschept

papier.




Zout water, zoete roes, 30 x 20 centimeter, gemengde technieken
op papier.

Blue Water, 90 x 70 centimeter, olieverf op linnen.

maakt het wel een mooi cadeau. Veel bemanningen gaven er
bijvoorbeeld een aan hun schipper na deelname aan de 24-
uurs!’

EIGEN GALERIE

Tk sta tegenwoordig op vier beurzen: Diisseldorf, Hamburg
en de Hiswa’s. Eerst vond ik dat natuurlijk vreselijk génant;
als kunstenaar ga je niet op een botenbeurs staan. Maar toen
ik bij een relatie op de stand kon exposeren, veranderde mijn
houding. Hoewel we in de verkeerde hal tussen de verkeerde
boten stonden, verloor ik een deel van mijn schroom. ‘Ik doe
dit niet, ik ga echt niet op een botenbeurs mijn schilderijen
aan de man brengen. Maar misschien is het zo gek nog niet’
Zo gingen mijn gedachten op en neer. Het was not dorne.
Een kunstenaar hoort in een galerie met fluisterende gasten
die een glaasje wijn drinken. Ik moet zeggen dat het hielp dat
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de Duitsers op Boot Diisseldorf een kunstpaviljoen hebben,
En daarna zette ik de stap naar de Hiswa. Mij werd geadvi-
seerd naar Hiswa te Water te gaan omdat daar meer het pu-
bliek zou komen dat zich voor een schilderij zou interesse-
ren. Maar beide beurzen blijlken voor mij te werken. In het
begin vond ik het ontzettend saai, maar nu kijk ik er bijna
naar uit, het is best gezellig. Ik ken veel meer mensen, ik leer
nieuwe mensen kennen, ik onderhoud mijn contacten. Eigen-
lijk heb ik nu mijn eigen galerie. Ik zoek in korte tijd contact
met mijn potentiéle klanten en dan kan ik weer lelker gaan
schilderen. Daarnaast is er nog maar één galerie in Nederland
waar mijn werk wordt verkocht, dat is galerie Maritiem in
Middelburg. In Duitsland komt het veel meer voor, je werk in

Bruisend Midden 2004, 150 x 120 centimeter olieverf op linnen.
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eigen hand houden. En ik moet zeggen dat ik ook best eisen
stel aan een galerie, op kunstgebied. Dus ik vind dat het op
dit moment gewoon allemaal klopt. Ik ontwikkel mezelf op
artistiek gebied en dat is voor een kunstenaar heel belangrijk.
Ik begon tamelijk abstract, omdat ik bang was om te veel
van die boten te laten zien. Op de een of andere manier
vond ik maritieme onderwerpen niet geschikt voor serieuze
kunst. Dat doe je niet, boten schilderen, Maar langzaamaan
werd mijn werk steeds figuratiever. Ik vind het interessant
om meer te laten zien van de zeilen en de romp en dat dan
weer te verhullen. Ik was altijd een plassenzeiler, maar ik
kom nu meer op ruim water en ik realiseer me dat je een
boot kunt schilderen zonder dat je de boot ziet. Op zee is
een boot vaak gedeeltelijk onder water of achter een golftop.
Ik heb nu veel meer zeilervaring en dat zie je ook terug in
mijn werk. Waarom schilder ik bijvoorbeeld nauwelijks plat-
bodems? Omdat ik er nog nooit op gezeild heb, ik voel me
niet vertrouwd met het onderwerp. Maar ik ben wel van plan
me er in te verdiepen. Als je zo'n zeefdruk van de 24-uurs
bekijkt, zie je dat cr één boot aan de wind vaart. lemand die
niks van varen weet, kan zo'n prent niet maken. Je kunt de
essentie ervan alleen pakken door het zelf te doen. Veel
schilders beleven hun onderwerp niet, het blijven toeschou-
wers. Ik zit zelf ook op de startlijn. Ik maak onderweg ook
veel foto’s die ik thuis dan weer verbouw en zo kom ik dan
tot het begin van een compositie. Nee, in mijn werk zie je

24-uurs Race 2004, 70 x 50 centimeter, zeefdruk op geschept papier
in een gelimiteerde oplage.

nauwelijks mensen. Ik vind dat mensen mijn werk statisch
maken, het worden poppetjes. En als ze er niet zijn, mis je ze
niet!

Ben je ook lid van de Vereniging van Zeeschilders?

‘Nee!

Waarom niet? Wat vind je van die vereniging?

‘Tk ben niet zo'n beroepsverenigingsmens. Ik heb geen oordeel
over de zeeschilders. Nou ja, ik wil er wel een ding over zeg-
gen. Ik vind maritieme kunst vaak erg traditioneel, het zou
van mij best wat meer van deze tijd mogen zijn. Er zitten veel
autodidacten in het vak en voor hen is het vaak moeilijk om
sturing te geven aan hun ontwikkeling. Dat is een groot ver-
schil met een geschoolde kunstenaar!

Maak je wel eens iets wat je zo bevalt dat je het niet wilt
verkopen?

‘Nee. Ik vind het fijn om van mijn werk te kunnen leven en
dat houdt in dat ik het moet verkopen. Het is idioot, maar ik
heb bijna geen werk meer over, alles is verkocht. Ze vinden
hun weg wel. Om te werken moet ik rust hebben en schilde-
ren doe ik dan ook pas als laatste. Eerst moet ik al mijn lijst-
jes hebben afgewerkt, de klusjes moeten zijn gedaan. Dan
kan ik me pas volledig concentreren en dan kan ik wel een
paar dagen flink doorwerken. De rauwe opzet is vaak al in
een dag gebeurd. Dat is heel fysiek werk. Ik weet wanneer
een werk klaar is. Om afstand te nemen houd ik het vaak op
z'n kop om te zien of de compositie dan nog steeds goed is.
Ter atwisseling maak ik scheepsportretten. Dat vind ik erg
leuk om te doen en het heeft ook iets van: Kijk, ik kan wel
tekenen hoor! %




